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P Tijdens het vorige seizoen van Boer zoekt Vrouw had datingcoach
Denise Janmaat het in alle gevallen goed toen zij in Story voorspelde
| wie de boeren zouden kiezen. Nu laat zij haar licht schijnen over de

vijf nieuwe boeren Jaap, Wim, Michelle, Marnix en Steffi.

oor twee van de vijf ~ gepest en hij emigreerde zelfs naar
boeren uit Boer zoekt  Nieuw-Zeeland om daar een nieuw
Vrouw voorziet leven te beginnen. Maar hij had zoveel
datingcoach Denise ~ heimwee dat hij terugkeerde naar de
Janmaat in elk geval  boerderij in Nederland. En nu heeft hij
een happy end: zij de aandacht van 48 vrouwen. Jaap gaat
zullen in het programma een partner ervoor zérgen dat hij verliefd wordt,’
vinden! ‘Dat geldt sowieso voor boer zegt Denise. ‘En dat gaat hem ook
Jaap die in de bloemenhandel zit,’zegt  lukken, al is dat tegelijkertijd zijn
Denise tegen Story. ‘Hij was ontzettend
blij met zijn 48 brieven en is ervan

overtuigd dat het hem gaat lukken een ‘Boer J a.a.p Z6r g tv dat .

vrouw te vinden.’ Jaap heeft nog nooit ® o _ ® {

een relatie gehad. Hi?vertelde in de hlJ verllefd wordt 2 | ‘
uitzending dat hij het moeilijk vindt '

om contact te maken. Tk kom weinig

mensen tegen. Mijn hobby is mijn grootste valkuil. Het gevaar is dat hij de

passie. Ik moet het naar mijn zin relatie namelijk passend gaat maken.

hebben wil ik loskomen. Hier op de Hij weet niet wat voor vrouw hij wil.

kwekerij is het makkelijk. In de kroeg is ~ Maar hij wil zo graag een relatie dat hij

het anders. Dan kan ik een hele avond ~ zich aan de vrouw gaat aanpassen. Dan

stil zijn.’ In zijn jeugd werd Jaap veel lijkt het alsof die relatie werkt. Maar hij
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‘Ik hoop dat Steffi extra
= begeleiding krijgt,’ zegt D

e
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Voor Michelle moet
het gevoel goed zijn.

levert dan zoveel
in, dat het op
den duur gaat
wringen. Jaap
zal gaan
compenseren
en dat is een
groot risico voor
een relatie. Aan
het einde van de
reeks heeft hij onge-
twijfeld iemand gevonden,
maar of dat blijvend is?’
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Plaatjes kijken
Ook bij boer Wim uit de Noordoost-
polder heeft Denise geen twijfels dat
hij een vrouw vindt. Al heeft hij, zegt
Denise, ook niet helemaal duidelijk
voor ogen wat voor vrouw hij zoekt. ‘Als
een vrouw van whisky, bier en gezc]hg—
heid houdet, voldoet ze al aan zijn
wensen. Maar dat zijn geen karakterei-
genschappen. Dat mis ik eigenlijk bij
alle boeren. Ze weten niet op wat voor
8 type ze vallen. Ze laten het in elk geval
" niet in de uitzending zien. Van wie
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raken ze ondersteboven, naar wie zijn ze
op zoek? Moet een partner spontaan
zijn of houden ze meer van iemand die
eerst denkt en dan doet? Ze weten niet
wat ze willen. Dan kun je 333 brieven
hebben gekregen zoals Wim, maar waar
let je dan op!? Dan wordt het plaatjes
kijken en zijn het bepaalde woorden die
hun aandacht trekken. En als je niet
weet wat je wilt, worden de speeddates
ook een stuk lastiger. Want waar gaat je
aandacht in die vijf minuten naar uit?
Wim vond de leeftijdsgrens belangrijk
en dat een vrouw van bier en whisky
houdt. Maar of daar een goede relatie
uit voortkomt? Al denk ik dat er met
die 333 brieven genoeg vrouwen zijn
met wie hij gelukkig kan worden. Dus
net als Jaap zal hij iemand vinden — er
is genoeg aanbod.’

Emoties verbergen

Bij champignonkweckster Michelle
vraagt Denise zich hetzelfde af: wat
voor type wil ze? ‘Naar welke karakter-
eigenschappen is ze op zoek? Hij moet
gezellig zijn en begrip voor haar B
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werk hebben, zegt ze. En wat ik
Michelle en haar vriendinnen heb
horen zeggen, is dat het gevoel goed
moet zijn. Mijn ervaring leert dat je
dan niet goed weet waar je naar
uitkijkt. Dan kun je ruim driechonderd
brieven lezen, maar de kans dat je de
juiste man vindt wordt kleiner. Voor
mijn gevoel deed zij er ook veel langer
over dan de rest om tien brieven te
selecteren voor de speeddates. Michelle
moet eerst voor zichzelf duidelijk
krijgen wie er bij haar past. Dan wordt
het zoeken een stuk makkelijker.” Bij
boer Marnix, zoon van oud-wielrenner
Gerrie Knetemann, heeft Denise het
gevoel dat zijn houding een masker is.
‘Hij zegt eigenwijs en tegendraads te

zelfbescherming, omdat hij niet weet
wat hij met zijn gevoelens aan moet.
Het makkelijkste is dan om eigenwijs
en tegendraads te zijn. Dan komt er
niemand dichtbij en hoeft hij zich aan
niemand te binden. Om een relatie te
krijgen, zal hij zich dus moeten open-
stellen.’

Extra begeleiding

‘Steffi heeft me geraakt,’ zegt Denise
over de eigenaresse van een hengsten-
houderij in Noord-Brabant. ‘Ze heeft
zo'n laag zelfbeeld. Ze kan zich niet
voorstellen dat iemand haar wil. Want
ze vindt iedereen leuker en knapper dan
zichzelf. Stefh gelooft niet dat mannen
haar leuk vinden, terwijl ze echt een

‘Een vrouw die van bier

en whisky houdt...’

zijn. Maar in de uitzending liet hij ook
zien dat hij bereid is mee te bewegen.
Vooraf zei hij absoluut geen paarden-
meisje te willen, maar bij de tien door
hem geselecteerde brieven zitten er
zeven van meisjes die een paard
hebben! Dat vind ik zo grappig. Dat
heeft niets te maken met dat hij niet
weet wat hij wil, maar het ene moment
voelt hij dat echt en het volgende
moment denkt hij er weer heel anders
over. Dat is voor een partner redelijk
verwarrend. Maar ik vraag me af of hij
werkelijk zo eigenwijs en tegendraads
is. Ik denk dat het een houding is om
zijn echte emoties te verbergen. Uit

prachtige vrouw is. Haar valkuil is dat
ze zichzelf klein en onbetekenend
maakt. Zolang ze dat doet, zal ze nooit
geloven dat een man haar leuk vindt.
Zelfs als hij daarin heel overtuigend is.
In het verleden zal bij haar het nodige
gebeurd zijn. Ik hoop dat ze extra
begeleiding krijgt in haar zoektocht
naar een man. Want de kans bestaat dat
ze degene die bij haar past, niet vindt
omdat ze hem niet zal herkennen.
Daarin moet ze geholpen worden.

Ze heeft moeite om iemand goed te
kunnen beoordelen, omdat ze het
eenvoudig niet kan geloven en bang is
straks alleen te eindigen.’ ®




