HET VRIJE LEVEN

dat dit bestaaa.

Vroeger leek het Sex and the City-leven voorbehouden aan de

dertigers. Nu zijn het de vijftigers di

e zich — na jarenlange relaties —

als Carrie, Miranda, Charlotte en (o la la) ook Samantha op de
liefdesmarkt bewegen. Een inmiddels wel heel snel veranderende
wereld vol avontuur, tranen en nieuwe fenomenen... Hoe is dat?
‘Ik heb 27 jaar onder een steen geleefd.

ingle zijn betekende ooit

&

neemt om te bepalen hoe je wilt dat je le-

dat niemand je wilde. Nu
betekent het dat je erg

sexy bent en dat je de tijd

ven eruitziet en met wie je het wilt delen.’
Aldus Carrie Bradshaw (Sarah Jessica
Parker) in de, alweer vijftien jaar geleden,
populaire tv-serie Sex and the City. De
Amsterdamse vriendinnen Amber (48)
en Merel (50) herkennen zich hier hele-
maal in, zeggen ze. Beiden zijn na een
lange relatie weer vrijgezel. ‘Tk heb het
gevoel dat ik weer leef; zegt Merel. Maar
hetis niet alleen hosanna, geeft ze toe.
‘Het geeft ook onrust.’

Nederland telt steeds meer singles;
volgens het CBS zijn het er inmiddels
zo'n 2,2 miljoen. Alleen al in Amsterdam
wonen er 226.000, op een totale bevol-
king van 840.000. Ongeveer de helft van
die singles is tussen de dertig en vijftig
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jaar, en velen van hen begeven zich na

een lange relatie weer op de datingmarkt,
zoals deze vriendinnen. Mannen doen dat
iets sneller dan vrouwen. De helft van hen
woont na vier jaar ook weer samen, bij
vrouwen is dat 30 procent.

Amber (blond, ondernemer, moeder van
drie pubers) werd na een relatie van twin-
tigjaarin 2014 ongewild weer vrijgezel.
‘Nooit keek ik naar andere mannen,’ zegt
ze. ‘Dat waren mijn normen en waarden.
En die zijn iets veranderd. Al heeft het
een tijd geduurd voor ik ging daten. Dat
was nieuw voor me, want ik heb alleen
lange relaties gehad.

Haar vriendin Merel (Indisch, ambte-
naar, moeder van een puberdochter)
verbrak na 27 jaar haar relatie. Vanaf
haar veertiende was ze altijd gebonden
geweest. ‘Tk kon mijn leven tot mijn dood
uitstippelen en verlangde al een tijd naar
vrijheid. Ik was regelmatig verliefd op

een ander en vroeg me af: waarom kan

dat niet? Ik besefte: als ik het nu niet doe,

doe ik het nooit. Maar ik zag ook al die
beren op de weg: hoe moet dat financieel?
Waar ga ik dan wonen? Toch hakte ik de
knoop door. Ik kocht een eigen huisje. Zat
ik daar alleen. De keuze om alleen te gaan
wonen, is niet de moeilijkste; het is wat
er daarna komt. Alles ging door, maar ik
kreeg een klap. Ik stortte me op het werk
en het uitgaan. Er moest een man zijn,

er moest aandacht zijn/

Via Facebook kwam ze in contact met
ex-vriendjes en sindsdien speelt er altijd
wel ‘iets’.

Amber kijkt sinds een jaar weer rond.
‘Het was dé manier om de breuk te ver-
werken. Ik heb ook iets met een getrouw-
de man gehad. Eigenlijk wilde ik niet op
de tweede plek staan, maar soms doe je
concessies door de verliefdheid. Leuke
single mannen tegenkomen, is moeilijk. °
Ook Merel bekent een relatie met een
gehuwde man te hebben gehad: ‘Als hij

op vakantie was met zijn gezin, bleef

hij appen. Dan voelde ik echt mijn plek,

>






eenrotplek. Dat wil ik niet meer.

Ze ontmoeten ‘hun’ mannen in het uit-
gaansleven. ‘Het lijkt alsof er iets om ons
heen hangt: “Zij is vrijgezel”, zegt Merel.
Amber zit op Happn. ‘Het is erg opper-
vlakkig. Liever ga ik uit met iemand die
ik uit de kroeg ken; dan weet je meteen

of er chemieis.

Merel: ‘Precies. Mijn eerste date was ge-
regeld door vrienden. We aten in een ster-
renrestaurant en al snel bleek dat er geen
klik was. Ik dacht: hoe kom ik weg? Hij
had niets door, stond erop alles te betalen
en zei: “Reken jij straks de drankjes maar
af.” Ik dacht: o nee, ik ben nog niet van
hem af. Na afloop wilde hij mee naar huis.

Ik zei: “Nee, ik bestel nu een taxien ga.”
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Tk heb ervan geleerd: nooit meer met een
onbekende uit eten.’

Ze mogen zich inmiddels ervaringsdes-
kundigen in het daten noemen. Merel:
‘Natuurlijk kijk ik altijd eerst naar de bui-

Merel:

‘Tk verken mijn
grenzen, durf
te zeggen wat
ik prettig
vind’

tenkant, maar uiteindelijk vind ik iemand
leuk om het hele pakket en dan doet “dat
buikje” er niet meer toe. Dat verbaasde me.
Amber: Tk val op mannen die een passie
hebben.’

Merel: ‘Een man moet zelfvertrouwen en

energie uitstralen.’

Amber: ‘En wij blaken van de energie.
Ervaringen worden onderling besproken.
‘We vertrouwen elkaar helemaal. En we
kunnen altijd bij elkaar terecht, ook als
het minder goed gaat. Dan helpen we
elkaar om er weer bovenop te komen en
luisteren zonder een oordeel te hebben.
We geven de ander juist het gevoel dat het
oké is en dat het goed komt.

Merel: ‘Vaak appen we. Vragen we: wat
zou jij doen in deze situatie? Dat doe ik
niet naar gebonden vriendinnen, die be-
grijpen het vaak niet. Toen ik vertelde
over die gebonden man, was hun reactie:
stoppen! Maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. Toen ik ze een maand later
tegenkwam en nog steeds met hem om-
ging, stuitte dat op veel onbegrip.
Uiteraard gaan hun gesprekken ook over
de seks. Omdat ze vijftigis, voelt Merel
sterk dat het nu moet gebeuren. Na jaren
Vrijen met een vaste partner was voor
haar de spanning er wel af. ‘Nu is seks
weer spannend, een verrijking van mijn
leven, Af en toe is het echt: wow, dat dit
bestaat! Ik verken mijn grenzen, durfte
zeggen wat ik prettig vind. Tk ben me er-
van bewust dat ik me dat heb ontzegd.’
Amber: ‘Voor mij is er een wereld open-
gegaan. In mijn relatie leefde ik meer voor
mijn partner en mijn kinderen, maar nu
doe ik wat ik leuk vind. Tk onderneem din-
gen waar ik energie van krijg en kom op
plekken waar ik voorheen nooit kwam.’
Merel: ‘Tk heb me voorgenomen nergens
meer spijt van te hebben. En inderdaad: het
geeft bakken energie. Ik werk vijf dagen,
sport drie keer per week. Binnenkort ga ik
weer studeren. Toen ik nog een relatie had,
werkte ik minder en was ik altijd moe.

Ze heeft met zes mannen het bed gedeeld
sinds ze weer vrij is, Amber met vier. Tk
had verwacht dat ik helemaal los zou
gaan, zegt Merel. ‘Maar dat is niet zo.
Doen ze dingen die ze nooit van zichzelf



hadden verwacht? ‘Een paar maanden
geleden had ik iets met een 28-jarige jon-
gen, bekent Merel. ‘Tk ontmoette hem in
een bar en hij bleef maar drankjes geven.
‘We maakten een afspraakje. Ik appte
vooraf: Laten we het skippen, ik ben twee
keer zo oud. Dat is toch leuk, appte hij te-
rug. Ik dacht: ach, waarom niet? Van het
een kwam het ander, Na een paar keer heb
ik het afgekapt. Ik vond dat leeftijdsver-
schil te ingewikkeld.’

Weten hun kinderen alles? ‘Jazeker, zegt
Merel. ‘Mijn dochter veroordeelt me niet.’
‘Tkvertel ze veel,’ zegt Amber. ‘Mijn zoon
is heel beschermend. Hij wil dat iemand
honderd procent voor mij gaat.’

Merel: “We geven onze kinderen zo een
realistisch beeld van hetleven.

Merel:

‘Nu is seks weer
spannend, een
verrijking van
mijn leven’

Van dat leven genieten ze momenteel
met volle teugen, hun nog gebonden
vriendinnen zien het met een zekere
jaloezie aan. ‘Ze gaan hun eigen relatie
onder de loep nemen,’ zegt Merel.

Toch hopen ze over een paar jaar weer
een vaste relatie te hebben. ‘Gek, hé,’ zegt
Merel. ‘Want ik wil ook die vrijheid. Maar
het was heel onrustig, het afgelopen jaar,
met al dat relatiegedoe. Ik ben er even
klaar mee en focus me nu op mijn werk.
Al spookt het weleens door mijn hoofd
dat ik misschien altijd alleen zal blijven.’
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Wat zijn uw ervaringen met vrouwen die na een lange relatie

weer daten?

“Velen van hen willen de boot niet missen en gaan los. Soms hebben ze al
vroeg verkering gekregen en weinig vriendjes gehad, en nu willen ze com-
penseren wat ze hebben gemist. Ze zien ook de escapades van hun kinde-
ren en worden zo op ideeén gebracht. En er zijn tegenwoordig zo veel nieu-
we ontwikkelingen, vrijheden en keuzes. Daar willen ze van mee snoepen.’
Juicht u een dating-app als Tinder toe?

‘Als datingcoach zie ik er het voordeel van dat het een manier is voor
mensen om helder te krijgen: wat vind ik belangrijk? Maar als relatie-
coach zie ik dat het veel mensen op een pad brengt dat ze vanbinnen ei-
genlijk niet willen. In de huidige maatschappij krijgen we nu eenmaal
veel meer aangeboden dan we soms kunnen verwerken. Het experimen-
teren beslaat meestal een vrij korte periode, waarna toch de bezinning
komt: eigenlijk was wat ik had zo slecht nog niet.’

Is het in deze tijd moeilijker om échte liefde te vinden?

‘Wat ik vaak merk bij singles, is dat ze niet stilstaan bij wat ze écht willen. Ze
gaan meteen rondkijken en vaak is de eerste de beste nog altijd beter dan
wat ze hadden. Meestal zie je dat die relaties weer stukgaan of dat ze minder

lekker lopen. Ik raad ze aan eerst goed na te denken over wat ze zoeken.’
Ontmoet u veel singles die bang zijn om over te blijven?
‘Jazeker. Ze zijn voor mij de fijnste cliénten om mee te werken. Zij ken-

nen namelijk het obstakel nog niet dat hen van een partner weghoudt.

Zodra ze dat hebben ontdekt en uit de weg hebben geruimd, gaan zij

ineens leuke kandidaten ontmoeten. Zij zijn dan vaak verbaasd, ik niet.

Voor mij is het ontroerend en prachtig om te zien. De crux zit 'm echt in

het helder krijgen van wat ze willen of nodig hebben in een relatie.’

Alshet te lang duurt, gaan ze dan con-
cessies doen? ‘Een relatie is natuurlijk
geven en nemen,’ zegt ze. ‘Maar ik zal
mezelf nooit verloochenen. Dat heb ik
wel geleerd door te lang in mijn vorige
relatie te blijven.

Amber: ‘Tk ben niet bang om nog een tijd
te wachten op een leuke vriend, want dat
isinderdaad het uitgangspunt. Het moet
iemand zijn die 200 procent voor mij gaat
en mij op handen draagt. Ik ben een echte
romanticus.

Merel: ‘Het gevoel dat ik écht leef,

wil ik nog even vasthouden. Ik heb 27
jaar lang onder een steen geleefd. Nu ben
ik geland en weet ik wie ik ben. Ik had
altijd een beeld van mezelf als een vrije,
dansende vrouw. En nu dans ik door het
leven. Afen toe struikel ik, maar dat
hoort er ook bij.

Om privacyredenen zijn de namen
gefingeerd. De echte namen zijn bij
de redactie bekend.
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